
Homilie  3e zondag v d 40 dagentijd A-jaar 
  Kruisjesviering 
 
 
Het is een schoon verhaal, vind ik. 
Schoon, want het is herkenbaar voor ons leven van alle dag,  
inderdaad van ons allemaal! 
Ik zie je wenkbrauwen fronsen… toch is het zo. 
 
Schoon ook omdat het mij leert dat Jezus wondere dingen doet met mensen. 
Hoe mensen ‘bewogen’ worden door wat hij zegt en doet. 
weet je wel, die bewogen mensen… 
 
Ik licht het graag even toe: 
 

- de vrouw die water komt halen, denkt natuurlijk eerst aan gewoon water 
als Jezus er haar om vraagt, ze denkt daarbij vooral praktisch:  
een man die een vrouw aanspreekt,  
water putten zonder emmer, of een kruik in die tijd  
  ik herken me daar perfect in, dat zou ik ook tegenkomen. 
 

- maar Jezus gaat het gesprek zo aan dat ze begint mee te denken 
 

 maw. ze zet de deur van haar hart en haar verstand open,  
ze laat het toe om ruimer te denken. 

 

- En wat gebeurt er dan?  
Ze laat zelfs haar kruik achter: die heeft ze niet meer nodig. 
ze weet nu waarvan ze kan leven. 
Ze weet nu wie ze mag zijn. 
Ze weet wat haar te doen staat. 
 

- Ze gaat de mensen in de stad vertellen over Jezus. 
 

Het is een hele korte samenvatting van het verhaal. 
Maar tegelijkertijd begrijpen we hiermee dat het om veel meer gaat dan om ‘gewoon 
water’; 
 
En laat dat nu ook ons verhaal, vandaag, hier voor ons allen. 
Want dit verhaal gaat eigenlijk ook over ons. 
 
Het verhaal nodigt ons uit om onszelf enkele vragen te stellen,  
en ik nodig je uit om er even bij stil te worden. 
Bij wijze van meditatie al is onze tijd hier wat kort. 
Het is voor zowel volwassenen als jongeren die bijna klaar zijn om gevormd te 
worden.  



Ik noem er graag een paar: 
 

- Waar leef ik van? Is dat water dat mij en andere mensen doet leven? 
 

- Welke mensen vertellen mij over die Jezus en laat ik mij ook zo raken door 
hun verhaal? 
 

- Hoe en wanneer of door wie ontmoet ik Jezus? 
 

- Besef ik dat ik er mag zijn, zoals ik ben, wie ik nu ben en hoe ik groeien wil? 
 

 
Het is dat wat mensen doorheen de vele Bijbelse verhalen en de vele jaren  
 
ons steeds opnieuw duidelijk willen maken. 
 
En als dat geen groot geluk is, dat wij dit als Christenen mogen geloven: 
 
dat er een God is die zegt: Ik ben er voor jou 
 
en jij mag er zijn zoals je bent. 
 
Ik ben blij die verhalen van Jezus te mogen kennen  
 
en telkens weer opnieuw te kunnen beluisteren: 
 
ze herinneren me er telkens weer aan 
 
dat ik mag ontdekken hoe waardevol ik ben. 
 
En ik niet alleen, ook jij, elk van ons dus! 
 
 
Als dat geen boodschap is waarvan we kunnen leven – levend water … 
 
 
 
 
 
 


